
Dag 10 :27 September: grand Canyon -Las Vegas 

We besluiten met stramme spieren het kalmer aan te doen. Ontbijt rond 8 uur. We rijden 
richting Las Vegas. Een tussenstop bij Canyon Caverns een grote spelonk 100m diep 
lukt niet. De lift is stuk.  

Aan een baanrestaurant langs de befaamde route 66 drinken we een koffie of een thee. 
Op de menukaart staat er ijs en Ghilsain heeft er opeens trek in. Er komt een bordgrote 
oliebolkoek aan met 3 ijsbollen erop, afgewerkt met een toren slagroom. Lieve en Chris 
doen het met gefrituurde in deeg gerolde komkommerschijfjes met een dipsausje. We 
kregen het niet allemaal op. Ghislain ook niet.  

Op naar de grand Canyon West. Daar is zo’n SkyWalk waar je boven de Canyon op een 
glazen vloer kan wandelen. We dachten eerst een hoek af te steken, maar na wat 
navraag was onze auto niet geschikt voor de hobbelige weg. Dus de hele toer gedaan. 
Eens aangekomen voelen we de invloed en trucen van Las Vegas. Je mag er zelf niet naar 
toe rijden, moet de bus op, je moet betalen, op de SkyWalk mag je geen foto’s nemen. 
We weigeren de opdringerige fotografen die tegen betaling  

mensen continu fotograferen zodat ze op het eind van de SkyWalk nauwelijks in de 
diepte hebben gekeken. Het ontgoochelt ons wat. Niets, niet een klein beetje kan de 
ervaring van gisteren evenaren. Toch is mijn Franse buur op de bus in de wolken met de 
gigantische ervaring. ‘t Is maar hoe je het bekijkt. Er is nog een extra shuttlestop waar we 
mooier zicht hebben en waar we de helikopters in en uit de Canyon zien vliegen. Mmh, 
moet ook wel tof zijn. Alleen al het vliegen en dan in zo’n setting.  

Enfin, dringend tijd om verder te rijden richting Las Vegas. Het is al goed donker als we er 
aankomen.  

We checken in, mooie kamers. We smaken lekkere pizza en drinken met zwoele 
nachttemperaturen en volle maan nog een wijntje in strandzetels aan het zwembad. 
Opgetutte dames met gepimpte lippen, borsten en billen passeren. Ja, Johnny’s ook die 
met hun luidruchtige cars al te graag aandacht willen trekken. Ze passen in de glamour 
van Vegas. We voelen ons precies niet passen in het plaatje. Misschien moeten eens een 
gokje wagen. We zijn de spelregels pas uitgelegd of we zijn al onze jetons kwijt. 99.9% 
voorspelbaar, maar in Las Vegas geweest zijn zonder eens te gokken… tja… dat is voor 
de hele rappe, hé Ghislain.  

Dus vlug in ons bed dan, want we willen om 7u30 vertrekkensklaar zijn. 


