
Dag 7: 24 September: Antilope Canyon- Monument Valley 

’t Is intussen zondag rustdag. We slapen wat langer: acht uur aan het uitgebreid ontbijt.  

We vertrekken naar de ‘Antelope X canyon’. Zenuwachtig omdat we niet zeker zijn van 
het steeds wisselende uur op de grens tussen Utah en Arizona. Uiteindelijk zijn toch een 
uur te vroeg en durven buiten de toegelaten zone in het indianengebied wandelen.  

De Navajo indianen rijden ons naar de ingang. Meteen zien we de prachtige glooiingen in 
de zandsteen. Miljoenen jaren hebben waterstromen aan 80 mijl per uur aan deze 
zwierende vormen geslepen. Wonderbaarlijke vormen. De indiaanse gidst er ons 
voortreffelijk door. Ze kan ook vlotjes weg om met ieders gsm supermooie 
‘panorama’foto’s te maken. Tussenin vertelt ze over haar volk dat de grootste groep 
‘natieve’ oorspronkelijke bewoners is van U.S. Ze hebben zelfs een eigen president, om 
de 4 jaar vernieuwd. Ze hebben hun eigen wetten. Foto’s nemen mag, maar er mag niet 
gefilmd worden…  

Daarna richting ‘Monument Valley’ .  

We rijden er meteen naar het bezoekerscentrum. Enkel 4x4 auto’s mogen de lus rijden 
rond de ‘tafel’rotsen, de mesa’s , de ‘budds’ of de ‘spires’, naargelang ze meer afgesleten 
zijn. Onze auto ziet er wat 4x4 uit. Geen Navajo – dezelfde indianen beheren dit- houdt 
ons tegen. Aan 15 miles per uur, volgen we de rij auto’s en stappen nu en dan uit om de 
immense rotsblokken te bekijken, foto’s te nemen. Het is overweldigend hoe die 
rotsformaties in het vlakke landschap uitspringen. Geen wonder dat hier veel films 
werden opgenomen, of reclame van oa Marlboro, weet je nog.  

Het hele traject mocht niet te voet. Toch is er ook een wandelroute. En dat was veel 
mooier. We waren nagenoeg alleen om deze wandeling van een goede 5 km te doen. Het 
was prachtig. Je kon zoveel dichter bij de enorme rotsblok komen en de ondergaande 
zon kleurde het steeds anders. Net voor het donker was waren we terug. Dit was veel 
beter dan de toer met de auto.  

Net ver er vandaan wachten ons 2 mooie chalets. We eten smakelijk in het Lodge-
restaurant. Geen alcohol in het Navjo-restaurant. Ook in de chalet houden ons deze keer 
wel aan ons woord. ’t Was nipt maar we laten onze ‘Menage à trois’ onaangeroerd. We 
spreken om 7u af voor ’t ontbijt. 7u in welke tijdzone? Gelukkig staan er bij het bed 
klokjes met het juiste uur. Slaap wel! 


